
DIENST op 26 mei 2023, 10 uur 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer   
Muziek: Aalsmeers Saxofoonkwartet   Kerkenraadslid: Annigje Leighton 
Voorgangers: Mandy van der Zwaard & Paul F. Thimm 
 
 
Aansteken van de kaarsen   
 
 
Mededelingen 
 
 
Zingen “All Morgen ist ganz frisch und neu” (EG 440, alle 4)  
    / “De trouw en goedheid van de Heer” (207, alle 4)  
 
Bemoediging en Groet        
 
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
die hemel en aarde maakt, 
die trouw blijft in eeuwigheid; 
Die niet verloren laat gaan het werk van zijn handen. 
 
Genade, barmhartigheid en vrede  
van God, die ons liefheeft 
en van Jezus Christus, die ons voorgaat 
door de Heilige Geest, die ons verbindt, inspireert en uitdaagt. Amen. 
 
 
Zingen “Zolang we ademhalen” 657 (alle 4) / “Solang wir Atem holen” (EG 97+, alle 4) 
 
 
Gebed          
 
Eeuwige, trouwe God van liefde! 
 
Wij hebben energie nodig en vertrouwen om ons leven met elkaar te leven. 
We zoeken rust en inspiratie voor onze weg nu en in de toekomst. 
 
God, we bidden U daarom, schenk ons wat we nodig hebben 
en laat ons vinden wat we zoeken. 
U geeft ons de adem, om U te loven en te eren. 
U geeft ons liefde om elkaar te verstaan en elkaar te steunen. 
 
Zo danken we U voor wat U ons geeft 
en dat U ons ook vanochtend bijeen hebt gebracht. 
 
Spreek tot ons troostend en uitdagend, 
zodat we uw zegen ontvangen en  
steeds weer tot zegen zijn voor anderen  
- ook in de komende week in Jezus’ naam.   
Amen. 
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Inleiding: 
 
De ontmoeting tussen Nicodemus, een Farizese schriftgeleerde, en Jezus in de nacht is 
bijzonder. 
 
Nicodemus was blijkbaar een bewonderaar, misschien zelfs een geheime volgeling van 
Jezus. Want hij zoekt Jezus op om met hem te praten, zo wordt in het evangelie naar 
Johannes verteld. 
 
Later zet Nicodemus zich als lid van de Hoge Raad van de Joden in voor Jezus. Hij 
neemt het voor Jezus op (Joh.7:50 en verder).  
Na de dood van Jezus zorgt Nicodemus met anderen zelfs voor balsem voor een 
waardige begrafenis van Jezus (Joh.19:39 en verder).  
 
We weten niet veel over deze man, maar wat we van hem weten, zegt genoeg over de 
openheid van Nicodemus voor Jezus en zijn boodschap. 
 
Mandy en ik willen jullie in een denkbeeldige dialoog tussen Nico (niet uit onze 
gemeente) en zijn vrouw Lisa meenemen in het bijbelgedeelte van vandaag uit Johannes 
3:1-16. 
 
We luisteren nu eerst naar deze tekst in het Duits, en u kunt hem meelezen in het 
Nederlands. 
 
 
Bijbellezing: Johannes 3:1-16  
 
 
Zingen “Komm, Heil’ger Geist, mit deiner Kraft”  (EG 34+, alle 3) 
 
 
Dialoogpreek “Een belangrijk nachtelijk gesprek” 
 
Lisa: Hé, Nick…eindelijk ben je thuis. Ik maakte me al zorgen. Moet een schrift-

geleerde nou echt tot zo laat werken?   
Nicodemus, Nicodemus, weet je eigenlijk hoe laat het is? 
 

Nico: Ja, Lisa, ik weet het, het is na middernacht. Sorry, Lisa. 
 
Lisa: Heeft de zitting van de Hoge Raad lang geduurd, Nico? Is het weer uitgelopen? 
 
Nico: Nee, dat niet. Maar ik moest daarna nog nodig op bezoek bij iemand. 
 
Lisa: O ja, op bezoek. Bij wie moest je dan zo laat nog op bezoek…in de nacht? 
 Dat kan toch eigenlijk niet, Nicodemus, Nicodemus. 
 
Nico: Nou, kijk, Lisa, Lisa, sommige mensen zijn overdag heel druk.  

Daar kun je alleen ’s nachts op bezoek komen. 
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Lisa: O ja, midden in de nacht? Maar in de nacht moet je toch kunnen slapen,  

zeker als je het overdag druk hebt, toch? 
 
Nico: (knikt) Ja, dat klopt, Lisa,…maar… 
 
Lisa: (onderbreekt hem) Bij wie ben je dan op bezoek geweest? 
 
Nico: Ik was bij Jezus van Nazareth op bezoek. 
 
Lisa: Bij Jezus was je? En hij liet je zomaar binnen, zo laat nog? 
 
Nico: (enthousiast) Ja, Lisa, gelukkig wel. En we hebben een heel goed gesprek gehad. 

Wel wat vermoeiend, maar ook heel heel goed. 
 
Lisa: Je weet dat het gevaarlijk is voor jou en in jouw positie als raadslid, om met Jezus 

gezien te worden. Jezus is omstreden. Sommigen vinden hem een ketter, een 
gevaarlijke volksverleider, een radicaal iemand. 
En wat zullen de buren ervan vinden, dat jij, Nicodemus, bij Jezus in huis was? 

 
Nico: Kijk, dat is nog een goede reden om juist in de nacht naar Jezus toe te gaan. 
 Geen last van de buren, geen last van enge spionnen en verklikkers. 

Ongestoord en alle tijd en rust voor een dieper gesprek. Ideaal, Lisa! 
 
Lisa: Een dieper gesprek, oké…nou ben ik wel nieuwsgierig: waar hebben jullie het 
 over gehad – Jezus en jij? Dringende dingen? 
 
Nico: Nou ja, ik wilde zo graag Jezus beter leren kennen. 
 
Lisa: Mensen zeggen dat hij wezenlijke dingen te zeggen heeft…én dat hij wonderen 

doet die een mens niet zo maar kan doen, wonderlijke genezingen en zo. 
 
Nico: Precies, Lisa. Dat zei ik ook tegen Jezus toen ik bij hem binnenkwam: (V.2) 
 “Rabbi, wij weten dat U een leraar bent die van God gekomen is, 
 want alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die U verricht.” 
 Daar geloof ik heilig in…en sommigen van mijn Farizese collega’s ook.  

Ook namens hén ben ik naar Jezus toegegaan. 
 
Lisa: En…hoe reageerde Jezus hierop? Voelde hij dat als compliment, 

als erkenning? 
 
Nico: Goede vraag. – Nee. Weet je Jezus ging daar helemaal niet op in. 
 
Lisa: (verbaasd) O? 
 
Nico: Hij kwam direct met een totaal andere opmerking. 
 Jezus zei: “Werkelijk, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, 
 kan het Koninkrijk van God zien.” (V.3) 
 
Lisa: Wat vreemd! Dat kán toch helemaal niet “opnieuw geboren worden”.  
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Trouwens daar moet ik als moeder niet aan denken,  
dat ik mijn kinderen opnieuw zou moeten baren. 
En…jij, zou dan op jouw leeftijd opnieuw geboren moeten worden. 
Terug in de buik van je moeder? En jij bent toch ook niet meer de jongste. 

 
Nico: Klopt. Ik bedoel zo heel erg oud ben ik nou ook weer niet, Lisa. 
 Maar dat zei ik ook tegen Jezus: Dat kan toch niet “opnieuw geboren worden”: 
 en dan op mijn gevorderde leeftijd. 
 
Lisa: En, wat zei Jezus toen over die wedergeboorte? 
 
Nico: Jezus merkte dat ik hem niet goed had begrepen. Jezus praat namelijk graag 

in beelden en gelijkenissen. En ik, ik had zijn gedachte over opnieuw geboren 
worden te letterlijk genomen. – Ik voelde me even heel dom, maar toch blij dat 
ik die vraag gesteld had. 

 
Lisa: Hoezo? 
 
Nico: Jezus begon me uit te leggen, wat hij bedoelde. 

Jezus bedoelde niet alleen een opnieuw geboren worden, maar ook een “van 
boven” geboren worden, uit water en Geest geboren noemde hij dat. 

 
Lisa: Een best wel ingewikkeld onderwerp. 
 
Nico: Ja, dat vind ik ook. Maar in de loop van het gesprek werd het me duidelijker. 
 Kijk, wij worden allemaal geboren hier beneden op aarde, dat is een natuurlijk 

iets, dat begrijpt iedereen wel. En bij die geboorte krijg je van je ouders allerlei 
dingen mee…eigenschappen, kenmerken…zoals die eeuwige bezorgdheid van 
jou, Lisa… 

 
Lisa: …of die irritante onbezorgdheid van jou, Nico. 
Nico: Ja, ja, ja. Maar wat ik wou zeggen…sommige dingen erf je niet bij de geboorte 

automatisch door je ouders en via een eeuwenoude indrukwekkende Aalsmeer-
se familiestamboom.  

 
Lisa: Oké…en heeft Jezus het dus over een andere geboorte in overdrachtelijke zin? 

Is dat het, wat Jezus dus opnieuw of van boven geboren noemt? 
 
Nico: Ja, dat kun je zo zeggen, denk ik. 
 Daardoor kom je in de wereld van God en geloven terecht. 
 
Lisa: En wat is dat dan?…of waar is dat goed voor die “bovennatuurlijke geboorte”? 

Als ik dat in mijn eigen woorden zeg: Is die geboorte een geestelijke vernieuwing 
om te kunnen geloven in God, toch?  

 
Nico: Geloof is niet iets biologisch waar je mee geboren wordt…als ik het zo mag zeg-

gen...maar het is een inblazing van boven, het wordt door Gods Geest gewekt. 
 
Lisa: Maar als je ouders hebt die gelovig zijn, dan krijg je toch ook geloof mee? 



5 
 Hoe zit dat? 
 
Nico: Ja, dat klopt. Mijn ouders bijvoorbeeld hebben me iets van hun geloofservarin-

gen met God verteld. En daar ben ik ze heel dankbaar voor. 
Maar dat betekent niet automatisch dat ik daarmee gegarandeerd een toegang 
vind tot de wereld van God en zijn koninkrijk hier en nu. Dat heb ik niet van hen 
kunnen érven zoals mijn genen, mijn aanleg en mijn eigenschappen. 

 
Lisa: Aha. En hoe moet dat dan gebeuren – dat geestelijke en “van boven” geboren 

worden? Hoe moet ik me dat voorstellen? 
 
Nico: Nou, dat wilde ik ook weten van Jezus. Hoe moet dat dan gebeuren? 
 
Lisa: Geboren worden – om in dat beeld te blijven - daar kun je zelf niets aan 

doen, geboren dat gebeurt toch gewoon met je? - Is dat ook zo met die geestelijke 
wedergeboorte waar Jezus het over heeft? Hoe dan? 

 
Nico: Toen ik Jezus vroeg: “Hoe gebeurt dat dan?” zei hij tegen mij: 
 “Begrijpt u dat niet, en u bent toch een leermeester van Israël?” 
 Tja, toen werd ik heel verlegen. Ik zat met de mond vol tanden. 

Lisa, ik heb theologie gestudeerd en ben nog steeds bezig met de bijbel,  
met levensvragen en antwoorden daarop. En ik ben het een en ander in mijn 
leven te weten gekomen. - Maar nog steeds moet ik toegegeven, dat ik soms zelfs 
antwoorden op basisvragen niet weet… 

 
Lisa: …zoals hoe komt een mens tot geloof? En wat verandert dat eigenlijk in je leven? 

Wat doet het ertoe om in God te geloven of niet? 
 
Nico: Ja, precies, dat alles. 
 
Lisa: Wat heb je nu geleerd van je nachtelijk avontuur? 
Nico: Hè? – Ah, je bedoelt mijn gesprek met Jezus van Nazareth, mijn ontmoeting met 

hem in de nacht? 
 
Lisa: Ja, wat heeft het je gebracht? 
 
Nico: Nou, ik ben me weer bewuster geworden, dat er een diepere dimensie is in mijn 

bestaan. En dat zie en begrijp ik niet altijd. Die diepere geestelijke dimensie is 
vaak onzichtbaar, maar ze is er wel: die dimensie wordt hier en daar God 
genoemd, of koninkrijk van God, geloof of nog weer anders.  

 
Lisa: Sommigen mensen zeggen “er is meer tussen hemel en aarde”, of er is iets wat 

hun leven diepgang en zin geeft. 
 
Nico: O ja, weet je, Jezus gebruikte in ons gesprek ook het beeld van de wind. 
 Jezus zei het zo: “De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, 
 maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. 
 Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.” (V.8) 
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Lisa: Prachtig, maar ook wel vaag. Maar mag ik het misschien zo zeggen: 
 Geloven is niet maakbaar, geen prestatie.  

Het is zoals een cadeau dat je aanneemt. 
 Je kunt het niet maken, maar je kunt er wel open voor staan en het aannemen. 
 
Nico: De wind zelf kun je niet zien, maar wel wat de wind bewerkt, hoe hij bladeren en 

van alles in beweging brengt. En geloof en liefde is ook niet zelf zichtbaar, maar 
wel wat liefde en geloof teweeg kan brengen. Ze kunnen het leven zoveel inhoud 
en richting en goeds geven. 

 
Lisa: Weet je Nico, ik zou graag ook eens met Jezus in gesprek gaan. 
 Ik zou Hem zoveel willen vragen.  
 
Nico:  Bijvoorbeeld? 
 
Lisa: Nou, bijvoorbeeld, waarom wij Jezus nog steeds niet zo goed kunnen volgen? 
 Of bijvoorbeeld, welke lessen voor een beter en menselijker leven Jezus voor ons 

vandaag heeft? 
 En hoe kunnen we dat wat ons en anderen belemmert om op God en zijn liefde 

te vertrouwen, weghalen? 
 
Nico: Weet je dat er overal in de wereld mensen nog steeds bezig zijn met die vragen 

en met Jezus, met zijn manier van leven, zijn boodschap, zijn weg van vrede en 
verbinden en hopen? 

 
Lisa: O ja? 
 
Nico: Ja, die mensen zijn er nog steeds…zelfs in Groβerkmannsdorf, in Kleinwolms-

dorf… 
 
Lisa: …en zelfs in Aalsmeer…en overal in de wereld.  (Samen:     Amen.) 
Muziek   Open Ruimte      
 
Zingen “Geef vrede, Heer, geef vrede” (1010, alle 4)  à andere, wel bekende melodie (EG 430)
     / Gib Frieden, Herr, gib Frieden (EG 430, alle 4) 
 

Laten we bidden om vrede in de wereld ver weg en in dichtbij. 
 
Gebed en Onze Vader      
 
Laten we nu stil worden – om te denken en te bidden wat ons persoonlijk bezighoudt. 
…stilte… 
 
God, we kunnen U niet bewijzen. U bent ongrijpbaar en toch bent U er, 
groter dan ons verstand. U geeft ons bestaan kleur, hoop en een diepere dimensie. 
Wij roepen tot U: Zend ons uw Geest als een wind:  
Uw Geest die wegen vindt, die we nog niet zien; die ons leven kan vernieuwen zodat we 
zijn als nieuwgeboren. 
 
Wij bidden U voor allen, die niet weten waar ze met hun vragen terecht kunnen, 
die weglopen voor de stilte, om de stem in hun hart niet te hoeven volgen. 
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Zend hen uw Geest en mensen die naar hen kunnen luisteren en hen begrijpen. 
 
Wij bidden U voor allen, die geen rust vinden en geen slaap in de nacht, 
die piekeren en geplaagd worden door allerlei zorgen en geen toekomst zien, 
die bang zijn voor hun leven, omdat ziekte of geweld, leegte of oorlog hen bedreigt. 
Zend hen uw Geest en mensen, die steun en hulp bieden. 
 
Wij bidden U voor allen, die zichzelf niet kunnen verdragen en accepteren, 
die zich druk maken en van hot naar her rennen, 
om niet te voelen wat in hen en met hen werkelijk gebeurt. 
Zend hen uw Geest van rust en gelatenheid, en mensen die vrede en liefde brengen. 
 
Wij bidden U voor hen die aan het oude vertrouwde hangen, 
en voor hen die steeds weer het nieuwe najagen. 
voor de rustigen en de onrustigen, de fatsoenlijken en de onfatsoenlijken 
voor al uw schepselen op aarde. 
Zend ons uw Geest, die ons leven vernieuwt en heel maakt. 
 
God, zo spreken we U aan met de woorden die Jezus zelf ons heeft voorgebeden en 
voorgeleefd. We bidden samen tot U – ieder in zijn of haar eigen taal: 
 

Vater unser im Himmel,     ONZE VADER die in de hemel zijt! 
geheiligt werde dein Name.     Uw naam worde geheiligd. 
Dein Reich komme.      Uw koninkrijk kome. 
Dein Wille geschehe,     Uw wil geschiede 
wie im Himmel, so (auch) auf Erden.   gelijk in de hemel alzo ook op aarde. 
Unser tägliches Brot gib uns heute,   Geef ons heden ons dagelijks brood. 
und vergib uns unsre Schuld,    En vergeef ons onze schulden - 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
Und führe uns nicht in Versuchung,    En leid ons niet in verzoeking, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.    maar verlos ons van de boze. 
Denn dein ist das Reich     Want van U is het koninkrijk 
und die Kraft und die Herrlichkeit    en de kracht en de heerlijkheid  
- in Ewigkeit. Amen.     - in eeuwigheid. Amen. 
Collecten 
 
 
De zegen zingen “The peace of the earth be with you” (Iona 47 / EG 134+) 
 
Laten we vandaag elkaar en anderen de zegen toezingen 
- eerst in het Engels dan in het Nederlands 
 
 
 
Doven van kaarsen        


